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Hoe is dit zo gekomen? 

Van 19-29 oktober 2024 was ik in Armenië. De 19e was nog vooral op reis naar het land toe, vanuit huis eerst per 
auto naar Dortmund, daar het vliegtuig in en 4,5 uur later geland op Zvartnots, de nationale luchthaven. Snel de 
grenscontrole door en buiten stond Khatchik me al op te wachten met zijn auto/taxi. Dat was ongeveer 23.30 u.  

We reden direct naar Gyumri. Ergens onderweg moest getankt worden. Voor gasinstallaties betekent dat hier 
dat iedereen de auto uit moet tijdens het tanken. In veel wachtruimtes staat een koffieautomaat, waar voor een 
100 Armeense Dram (ca € 0,25) een bekertje kan worden getapt. Ik kreeg er een bij het wachten, maakte ook 
maar een foto van het apparaat. 

           

 

De volgende ochtend, zondag, wandelde ik van ‘mijn’ Armeense huis bij Ara en Tsofinar naar ons centrum, mijn 
werkplek voor de komende week. Dit is een wandeling van zo’n 3,5 kilometer, grotendeels langs een grote weg, 
maar inmiddels wel erg vertrouwd. Al snel zag ik weer een koffieautomaat en ik bedacht me dat het misschien 
wel aardig zou zijn om elke dag zo’n machine te fotograferen en op Instagram / Facebook te plaatsen. Dat doe ik 
tegenwoordig vaker, als ik op reis of op vakantie ben. Vorig jaar heb ik dit in Gyumri met deuren gedaan, 
afgelopen zomer tijdens de vakantie met deurklinken en nu dus met koffieautomaten. 

Naarmate de week vorderde schreef ik er ook steeds meer bij. Ik merkte dat het gezien en gelezen werd én ook 
gewaardeerd. Het is een, al schrijf ik het zelf, aardige collectie geworden. Helaas geeft een concept vaak weinig 
ruimte. Ik had meer automaten gezien dan er dagen waren, dus er waren er nog wat over. Ook sommige details 
moest ik laten zitten op de sociale media. 

Het leek me leuk om hier toch nog wat mee te doen. Daarom nu dit digitale boekje, voor jou, als 
geïnteresseerde in wat we met Stichting alvan tsarik / Alvan Tsaghik Social Educational Centre NGO doen.  

Het is een persoonlijk verhaal, het verhaal van een week in een bijzonder land, in een bijzondere stad. De opzet 
van dit schrijfsel / beeldsel is dat ik alle Instagramposts heb gekopieerd en in dit document heb geplakt, niet 
aangepast. De posts werden ook op FB geplaatst (en daar iets beter gelezen). Dat er ook namen van ‘likers’ 
staan heb ik maar zo gelaten, die namen kan je namelijk ook zo vinden als je op de sociale media kijkt. Verder 
heb ik een paar collages gemaakt van de andere foto’s. 

 Hopelijk lees je het met plezier. Ik heb met plezier geklikt en geschreven. 
Servaas 



 

 

 

 

 

 

  



        

Koffie of thee, het kan allemaal in deze automaten. Een grote hoeveelheid variëteiten wordt 
aangeboden, ook van heel wat verschillende aanbieders. Heel vaak heb ik geen klanten gezien, maar 
kennelijk levert het voldoende op voor de eigenaren. Ik heb redelijk wat mensen vanuit de auto naar 
zo’n automaat zien lopen. Ga er vanuit dat dit vaak taxichauffeurs zijn. Het autobezit is nog redelijk 
beperkt in dit land, waardoor mensen grotendeels afhankelijk zijn van (mini)bussen en taxi’s. Die zijn 
dan wel weer niet zo heel erg duur, zeker niet voor de Nederlandse begrippen, voor Armeniërs is het 
reizen ook wel weer een flinke kostenpost.   

De laatste jaren zie ik steeds meer vrouwen achter het stuur zitten. Nog steeds is autorijden wel een 
mannenzaak in dit land, maar een ruwe schatting is dat er misschien een 5 % van de bestuurders 
vrouw is, ongeveer hetzelfde percentage van gebruikers van de koffieautomaten. 

     



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

Er wordt veel aan de weg gewerkt in Armenië, zowel aan doorgaande wegen als ook in het centrum van Gyumri. 
Nadere bestudering van willekeurige plaatjes blijken opeens ook  koffieautomaten te bevatten, zo ook deze 
foto. 

Deze automaat staat nog dapper in de 
bouwactiviteiten van het grote plein achter 
de All Saviours Church (zie ook de post van 
28 oktober). Dit is feitelijk een 300 meter 
‘links’ van het standpunt van 
bovenstaande foto. De straten zijn 
inmiddels allemaal voorzien van goed 
asfalt. 

  



 

 

 

 

 

 



 

OP DE MARKT IN GYUMRI 

De markt van Gyumri bestaat eigenlijk uit 2 
delen. Een stuk straat met winkels die zich tot 
buiten uitstrekken, met heel veel slagers, 
kaashandelaren, hele verse vis (nog 
zwemmend in bassins) en een overdekte 
markthal (vooral voor groenten en fruit).  

Door deze straat loop ik heel regelmatig. De 
automaat was me nog niet opgevallen, wel de 
koffieverkopers die op aanvraag ook malen. 
Zo’n heerlijke geur.  

 

 

  



 

 

 

                                                                                                                                    

     

         

Deze 2 schoonheden in Azatan vallen een klein beetje buiten de spelregels die, volgens mij, voor 
koffieapparaten zouden moeten gelden. Belangrijkste is eigenlijk dat die op de openbare weg staat, 
dus níet achter een hek. De linker staat op een binnenplaats van een redelijk openbaar gebouw, in 
ieder geval waar dorpelingen regelmatig naar binnen gaan voor ontspanning. De rechter, tja, 
waarschijnlijk ook een coffee-to-go, maar wel achter een hek.  



 

 

 

 

          



 

De lezers hielpen me niet om de tekst te vertalen, in ieder geval niet spontaan.  

Gelukkig is Emma er tegenwoordig. Zij werkt nu halve dagen bij ons, de andere helft studeert ze nog. Zij 
ondersteunt Lilit en Yester en zorgt voor tolken en vertalen. Heel prettig als zij tolkt tijdens trainingen, hele 
belangrijke ondersteuning voor mij.  

Emma kon me desgevraagd al snel vertellen dat dit een gedicht van de Armeense dichter Paruyr Sevak is en 
zond me deze vertaling in het Engels: 

 

A week will pass, and soon I will see,  

The one who first smiled back at me.  

Though strangers once, some words we shared,  

Now, once again, I'm quite prepared.  

The week will pass, we'll speak once more,  

But, pretty stranger, I implore—  

A question's that so long destroy  

The peace of my mind 

 Exactly seven days have gone  

And still your smile is in my mind...  

So tell me pretty stranger of mine  

Why have you smiled so free, so kind?  

Why still your smile is haunting me? 

 

Een wel heel toepasselijke afsluiting van een ruime week Armenië. De reis in oktober 2025 staat al weer min of 
meer gepland, maar wie weet ga ik, with a smile, de Armeense koffieautomaten toch ook eerder weer proberen. 

Voor nu: proost met je eigen koffie (of thee). 

 


